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VOORWOORD	  
	  

Geeuw!	  Mijn	  ene	  oog	  gaat	  open.	  Mijn	  andere	  oog	  gaat	  open.	  Ik	  rek	  me	  
eens	  uit.	  Mijn	  zomerslaap	  is	  gedaan.	  Het	  nieuwe	  jaar	  is	  begonnen	  en	  
hier	  ben	  ik	  weer,	  klaarwakker	  voor	  mijn	  eerste	  editie.	  

Geniet	  ervan!	  

De	  fabertjeskrant	   	  
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	   Oktober:	  

!	  dinsdag	  22	  en	  woensdag	  23	  oktober	  24	  urenloop	  !	  

	   November:	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zondag	  10	  november:	  	  	  	  	  	  	  -‐ancienavond	  

Donderdag	  14	  november:	  	   -‐internationale	  comedynight	  
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PRAESES	  EN	  VICE-‐PRAESES	  AAN	  HET	  WOORD	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  praeses@apolloon.org	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vice-‐praeses@apolloon.org	  

Dierbare	  leden,	  

Wij	  hebben	  3	  ongelofelijke	  weken	  achter	  de	  rug;	  

De	  sfeer,	  die	  jullie	  brachten	  op	  de	  openingsavond	  van	  de	  zak	  en	  onze	  
openings-‐Td,	  heeft	  bij	  ons	  een	  onvergetelijke	  herinnering	  
achtergelaten.	  We	  zijn	  dan	  ook	  zeer	  dankbaar	  voor	  jullie	  enthousiaste	  
aanwezigheid	  op	  onze	  activiteiten!	  

Verder	  hopen	  we	  dat	  de	  eerstejaars	  geweldig	  van	  het	  studentenleven	  
geproefd	  hebben	  en	  zich	  al	  helemaal	  thuis	  voelen	  in	  onze	  familie…	  en	  
de	  zak!	  Moest	  je	  ons	  toch	  nog	  niet	  kennen,	  kom	  dan	  zeker	  langs	  het	  
secretariaat	  of	  de	  zak	  om	  een	  fijne	  babbel	  bij	  een	  pintje	  of	  printertje	  
	  

Maar	  de	  
studententijd	  is	  
niet	  enkel	  
ontspanning	  en	  
studeren.	  Eenmaal	  
per	  jaar	  wordt	  het	  
studentenleven	  
omgetoverd	  tot	  
een	  bittere	  strijd:	  
De	  24	  urenloop.	  
VTk	  wilt	  dit	  jaar	  
voor	  de	  eerste	  
keer	  in	  8	  jaar	  
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winnen	  en	  dit	  laten	  wij	  NIET	  gebeuren!	  Het	  laatste	  beetje	  vocht	  in	  ons	  
lichaam	  dat	  de	  feestjes	  heeft	  overleefd,	  moet	  omgezet	  worden	  in	  
bloed	  zweet	  en	  tranen	  om	  de	  overwinning	  te	  bereiken.	  

Laat	  dus	  jullie	  Apolloonhart	  zien	  en	  laat	  ons	  weer	  eens	  die	  grote,	  
blauwe	  Apolloonfamilie	  worden!	  

Kom	  ons	  zeker	  steunen	  op	  dinsdag	  22	  en	  woensdag	  23	  oktober	  en	  help	  
VTK	  de	  grond	  in	  te	  boren!	  

	  

Pieter	  &	  Guy	  	  
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OVER	  DE	  BLOEMETJES	  EN	  DE	  BIJTJES	  
	   	  

De	  blaadjes	  beginnen	  van	  de	  bomen	  te	  vallen,	  de	  temperaturen	  dalen	  
drastisch	  en	  de	  kilte	  sluipt	  de	  huizen	  binnen.	  De	  winter	  is	  in	  aantocht.	  
Tijd	  om	  lekker	  knus	  bij	  elkaar	  te	  kruipen	  en	  elkaar	  te	  verwarmen!	  En	  
hoe	  kan	  dat	  beter	  dan	  met	  een	  standje	  van	  de	  maand?	  	  

Ineengedoken:	  

Het	  is	  moeilijker	  dan	  het	  lijkt!	  Ga	  allebei	  op	  je	  zij	  liggen.	  Ons	  Josfinneke	  
mag	  haar	  benen	  rond	  het	  middel	  van	  haar	  Joske	  wikkelen.	  Joske	  houdt	  
zich	  best	  goed	  aan	  zijn	  Josfinneke	  vast	  om	  zijn	  evenwicht	  niet	  te	  
verliezen.	  Hij	  mag	  ook	  zijn	  
benen	  rondom	  haar	  
wikkelen	  en	  dan	  op	  en	  
neer	  bewegen	  en	  lekker	  
warm	  en	  zweterig	  worden!	  

Kleine	  tip:	  	  

Niet	  té	  hevig	  op	  en	  neer	  
bewegen,	  dit	  kan	  soms	  tot	  
pijnlijke	  situaties	  leiden.	  
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FEEST	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  feest@apolloon.org	  

Wees	  gegroet	  helden	  en	  heldinnen!	  
	  
Duizend	  maal	  dank	  voor	  mee	  te	  helpen	  aan	  een	  zalige	  start	  van	  het	  
academiejaar.	  De	  initiatiecantus	  voor	  onze	  eerstejaars	  was	  meteen	  een	  schot	  
in	  de	  roos.	  Wij,	  als	  feestteam	  hebben	  al	  veel	  nieuwe	  zangtalenten	  ontdekt	  
die	  we	  hopelijk	  nog	  vaak	  gaan	  tegenkomen	  op	  andere	  cantussen.	  Ja	  
Apolloon,	  wij	  kunnen	  jullie	  met	  trots	  zeggen,	  die	  van	  het	  eerste	  jaar,	  da	  zijn	  
goeikes!	  	  
Maar	  niet	  alleen	  die	  van	  het	  eerste	  jaar	  zijn	  toppertjes,	  ook	  al	  de	  andere	  
jaren!	  Jullie	  waren	  namelijk	  zo	  talrijk	  aanwezig	  dat	  we	  op	  ons	  feestje	  ‘ready	  
set	  party’	  een	  extra	  zaal	  moesten	  openen.	  Het	  was	  een	  echte	  topavond	  waar	  
we	  zeer	  hard	  van	  genoten	  hebben.	  Ook	  onze	  ‘Beestige	  cantus’	  was	  beestig	  
snel	  uitverkocht	  dankzij	  jullie	  enthousiasme.	  Was	  jij	  één	  van	  de	  pechvogels	  
zonder	  plaats?	  Wees	  dan	  zeker	  niet	  getreurd!	  Er	  komen	  dit	  semester	  
namelijk	  nog	  veel	  cantussen	  aan.	  Schrijf	  7	  november	  alvast	  in	  je	  agenda	  want	  
dan	  zal	  de	  volgende	  cantus	  plaatsvinden.	  Het	  thema	  houden	  we	  nog	  even	  
geheim.	  Voor	  de	  mensen	  die	  er	  echt	  geen	  genoeg	  van	  kunnen	  krijgen	  
organiseren	  wij	  binnenkort	  een	  cantusweek,	  de	  echte	  die-‐hards	  kunnen	  een	  
hele	  week	  komen	  mee	  cantussen.	  Maar	  natuurlijk	  kan	  je	  ook	  enkel	  komen	  
meedoen	  op	  een	  dag	  
(of	  dagen)	  die	  voor	  jou	  
past.	  	  
Wij	  hopen	  alvast	  om	  
jullie	  nog	  veel	  tegen	  te	  
komen	  op	  onze	  
feestjes,	  cantussen	  of	  
in	  de	  zak!	  
	  
Busjes	  vol	  kusjes	  van	  
jullie	  feestteam,	  
Daan,	  Lynn,	  Liene	  en	  
Stien	  
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SPORT	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  sport@apolloon.org	  

We	  are	  ANIMALS!	  	  

Dit	  is	  het	  krachtige	  thema	  dat	  ons	  dit	  jaar	  opnieuw	  de	  winst	  zal	  
bezorgen!	  	  

De	  24	  urenloop	  is	  de	  sportieve	  apotheose	  voor	  elke	  Apolloniër!	  Het	  is	  
dé	  activiteit	  bij	  uitstek	  waar	  wij,	  Apolloon,	  ons	  als	  een	  sterke	  groep	  
kunnen	  profileren.	  Daarom	  zullen	  we	  met	  man	  en	  macht	  strijden	  en	  
lopen	  om	  de	  beker	  in	  ons	  kamp	  te	  houden.	  Niet	  alleen	  door	  middel	  van	  
onze	  uitstekende	  lopers	  die	  aan	  onze	  faculteit	  studeren,	  maar	  ook	  
omwille	  van	  het	  enorme	  groepsgevoel,	  eenheid	  en	  kameraadschap	  
zullen	  wij	  in	  ons	  doel	  slagen	  en	  er	  een	  dik	  feest	  van	  maken.	  Wij	  
verwachten	  IEDEREEN	  aanwezig	  op	  22	  en	  23	  oktober	  voor	  het	  grootse	  
spektakel!	  En	  laat	  de	  hel	  dan	  maar	  losbarsten!	  Wij	  van	  sport	  zijn	  er	  
klaar	  voor,	  hopelijk	  jullie	  ook!	  

We	  are	  ANIMALS,	  We	  are	  APOLLOON!	  

Daarnaast	  doen	  wij	  ook	  elk	  jaar	  mee	  aan	  de	  Interfacultaire	  beker	  van	  
volleybal,	  basketbal,	  veldvoetbal	  en	  zaalvoetbal.	  Iedereen	  die	  
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geïnteresseerd	  is	  om	  het	  samen	  met	  je	  vrienden	  van	  Apolloon	  op	  te	  
nemen	  tegen	  andere	  kringen	  kan	  zeker	  deelnemen.	  Houd	  ook	  hier	  
onze	  eer	  hoog	  en	  contacteer	  zo	  snel	  mogelijk	  één	  van	  de	  sport-‐	  of	  
IFBverantwoordelijken.	  	  
Je	  kan	  ook	  altijd	  mailen	  naar	  sport@apolloon.org	  voor	  meer	  vragen.	  

Uiteraard	  focussen	  we	  ons	  nu	  eerst	  op	  hét	  belangrijkste,	  de	  24	  
urenloop!	  
	  

Animals	  of	  Apolloon	  
be	  there	  	  
because	  WE	  NEED	  YOU	  ALL!	  

	  

Sportieve	  groetjes,	  

	  

Benjamin,	  Maarten	  en	  Thomas!	  
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TIPS	  VOOR	  KATERS	  EN	  KATINNEN	  
	  

We	  hebben	  het	  allemaal	  al	  meegemaakt,	  goed	  gefeest	  in	  de	  Zak,	  heel	  veel	  
gedronken	  en	  de	  volgende	  morgen	  niet	  meer	  uit	  bed	  geraken	  door	  de	  
barstende	  hoofdpijn.	  Zeker	  na	  onze	  geslaagde	  initiatiecantus	  en	  geniale	  
Beestige	  cantus	  leek	  het	  mij	  wel	  nuttig	  om	  de	  eerste	  jaars	  enkele	  tips	  mee	  te	  
geven	  om	  katers	  en	  katinnen	  te	  verhelpen.	  

Beter	  voorkomen	  dan	  genezen:	  

De	  beste	  manier	  om	  katers	  te	  voorkomen	  is	  natuurlijk	  niet	  drinken.	  Helaas	  is	  
dat	  ook	  meteen	  de	  saaiste	  en	  voor	  vele	  onder	  jullie	  de	  moeilijkste	  manier.	  En	  
hoe	  kan	  je	  anders	  komen	  bierpongen	  in	  onze	  welgeliefde	  Zak?	  	  

Maar	  wees	  niet	  getreurd	  lieve	  studentjes,	  er	  zijn	  nog	  vele	  andere	  manieren.	  
Bijvoorbeeld:	  heel	  veel	  drinken	  de	  dag	  voor	  de	  beruchte	  avond.	  Zo	  zit	  je	  
lichaam	  vol	  met	  vocht	  en	  plas	  je	  gemakkelijker	  de	  afvalstoffen	  van	  alcohol	  
uit.	  Een	  flinke	  maaltijd	  eten	  voordat	  je	  naar	  de	  Zak	  vertrekt,	  is	  ook	  een	  goede	  
tip.	  Drinken	  op	  een	  nuchtere	  maag	  vergroot	  immers	  de	  kans	  op	  een	  kater.	  Je	  
kan	  ook	  een	  flesje	  aquarius	  naast	  je	  bed	  zetten	  voordat	  je	  vertrekt	  en	  dit	  
helemaal	  leeg	  drinken	  voor	  het	  slapen	  gaan.	  	  

Ben	  je	  onverwacht	  in	  de	  Zak	  beland	  en	  heb	  je	  deze	  trucs	  niet	  op	  voorhand	  
kunnen	  toepassen?	  

Tja,	  eens	  de	  hoofdpijn	  er	  is	  kun	  je	  alleen	  maar	  veel	  drinken	  en	  voedsel	  met	  
veel	  vocht	  in	  eten	  zoals	  tomaten	  en	  komkommer.	  En	  voor	  de	  rest	  zit	  er	  niet	  
veel	  anders	  op	  dan	  een	  pilletje	  te	  nemen	  en	  een	  hele	  dag	  in	  bed	  te	  liggen	  
zodat	  je	  ’s	  avonds	  uitgerust	  bent	  voor	  opnieuw	  een	  zalige	  Zakavond!	   	  
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Zak	  Zak	  ZakZakZak	  ZakZakZakZak	  Zak	  Zak!	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  sportzak@apolloon.org	  

Awesome	  ZAKgangers,	  

We	  hebben	  een	  legendarische	  2	  weken	  achter	  de	  rug!	  Zo	  is	  het	  jaar	  gestart	  
met	  een	  BOM	  van	  een	  openingsfeest!	  De	  voegen	  zijn	  (letterlijk)	  uit	  de	  muren	  
gefeest!	  

De	  intermeter-‐peterzuip	  was	  een	  groot	  succes!	  Epische	  hoeveelheden	  bier	  
werden	  geadfundumd,	  gezopen	  en	  gedegusteerd.	  Zo	  is	  er	  maar	  liefst	  202m	  
bier	  verkocht!	  Een	  recordavond	  dat	  de	  ZAKgeschiedenis	  in	  gaat!	  

Apolloon	  heeft	  niet	  alleen	  getoond	  dat	  ze	  goed	  kunnen	  drinken,	  maar	  ook	  
dat	  ze	  van	  live	  muziek	  houden.	  Zo	  zat	  de	  zak	  weer	  stampvol	  toen	  onze	  
Apolloonbandjes	  het	  dak	  eraf	  speelden!	  

We	  kunnen	  u	  al	  verklappen	  dat	  de	  komende	  weken	  minstens	  even	  zot	  gaan	  
zijn!	  Jullie	  kunnen	  al	  uitkijken	  naar	  24uren-‐zak,	  waarbij	  de	  zak	  een	  volledige	  
dag	  opengaat.	  Een	  doopfeestje	  dat	  de	  doopdag	  zal	  afsluiten	  en	  de	  nieuwe	  
Apollooniërs	  zal	  verwelkomen!	  Hopelijk	  zorgen	  jullie	  ervoor	  dat	  we	  in	  de	  ZAK	  
een	  24uren-‐overwinningsfeestje	  kunnen	  geven	  en	  er	  veel	  gratis	  vaten	  mogen	  
vloeien!	  Voetbal	  en	  de	  "Slimste	  Mens"	  zullen	  weldra	  met	  een	  fris	  getapte	  pint	  
te	  zien	  zijn	  in	  jullie	  eigen	  fakbar!	  

Blijf	  op	  de	  hoogte	  van	  nieuwe	  promo's	  en	  themafeestjes	  via	  de	  
ZAKfacebookpagina!	  Mis	  de	  avond	  van	  het	  jaar	  niet!	  

Het	  trotse	  ZAKteam	  bedankt	  jullie	  voor	  de	  fantastische	  2	  weken!	  Dat	  er	  nog	  
velen	  mogen	  volgen!	  
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OVER	  ZOTTEN	  EN	  ZATTEN	  
	  

“Silentium!”	  riep	  de	  cantor	  terwijl	  hij	  met	  zijn	  hamer	  op	  de	  tafel	  bonkte.	  Het	  
grootste	  deel	  van	  de	  zaal	  werd	  stil,	  maar	  zoals	  altijd	  rond	  deze	  tijd	  lukte	  het	  
niet	  iedereen	  meer	  om	  nog	  stil	  te	  blijven.	  	  
Dit	  Joske	  slaagde	  daar	  echter	  wel	  nog	  in.	  	  
“We	  gaan	  een	  veiling	  doen,”	  ging	  de	  cantor	  verder,	  “Deze	  plushen	  leeuw	  is	  
de	  mascotte	  van	  VTK.	  Voor	  drie	  adjes	  is	  hij	  van	  jou	  en	  mag	  je	  er	  een	  
lichaamsdeel	  van	  afscheuren.“	  	  
Heel	  even	  werd	  het	  muisstil	  in	  de	  zaal.	  Maar	  meteen	  daarop	  volgde	  een	  
uitbarsting	  van	  lawaai.	  Ook	  ons	  Joske	  was	  in	  overleg	  met	  zijn	  vrienden	  over	  
welk	  lichaamsdeel	  hij	  zou	  kiezen.	  Zowieso	  het	  hoofd!	  Hoe	  geniaal	  zou	  het	  wel	  
niet	  zijn	  om	  het	  hoofd	  van	  de	  mascotte	  van	  VTK	  op	  je	  kot	  te	  hebben	  staan?	  
En	  drie	  adjes	  had	  hij	  daar	  wel	  voor	  over.	  	  
“SILENTIUM!”	  Opnieuw	  moest	  de	  cantor	  de	  zaal	  tot	  orde	  brengen	  met	  luid	  
gebonk.	  “Is	  er	  iemand	  die	  meer	  biedt	  dan	  drie	  adjes?”	  
Onmiddellijk	  gingen	  er	  vele	  Joskes	  hun	  handen	  omhoog	  en	  hier	  en	  daar	  was	  
er	  zelfs	  een	  dapper	  Josfinneke	  dat	  zich	  nog	  goed	  genoeg	  voelde	  om	  haar	  
hand	  op	  te	  steken.	  	  
“Daar	  biedt	  er	  iemand	  vier	  adjes,	  daar	  vijf,”	  leidde	  de	  cantor.	  
Ons	  Joske	  voelde	  zich	  nog	  heel	  goed	  en	  ook	  zelfs	  een	  beetje	  dapper.	  Hij	  stak	  
zes	  vingers	  in	  de	  lucht.	  
“Daar	  biedt	  er	  iemand	  zes!”	  riep	  de	  cantor,	  “Biedt	  er	  iemand	  meer?	  Is	  er	  
iemand	  die	  meer	  adjes	  wil	  drinken	  voor	  de	  mascotte	  van	  VTK?	  Eenmaal…	  
Andermaal…	  Oh	  daar	  biedt	  er	  iemand	  zeven!”	  	  
Zeven	  adjes?	  Een	  ander	  Joske	  wou	  vrijwillig	  ne	  zevensprong	  doen?	  Dat	  is	  echt	  
wel	  veel.	  Maar	  ons	  Joske	  wou	  wel	  heel	  graag	  die	  mascotte	  in	  stukken	  
scheuren.	  Dus	  raapte	  hij	  al	  zijn	  moed	  bij	  elkaar	  en	  stak	  ACHT	  vingers	  in	  de	  
lucht.	  
“Hier	  hebben	  we	  iemand	  die	  acht	  adjes	  biedt!	  Iemand	  meer?	  Nee?	  
VERKOCHT!”	  bulderde	  de	  cantor.	  
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Het	  besef	  begon	  nu	  pas	  door	  te	  dringen.	  Ons	  Joske	  moest	  acht	  adjes	  drinken!	  
ACHT!	  Maar	  terugkrabbelen	  was	  niets	  voor	  hem.	  Hij	  zette	  zich	  recht	  en	  ging	  
naar	  voor,	  waar	  er	  al	  acht	  pintjes	  mooi	  op	  een	  rijtje	  voor	  hem	  klaar	  stonden.	  	  
Met	  veel	  kabaal	  moedigde	  de	  zaal	  hem	  aan.	  Hij	  nam	  het	  eerste	  pintje	  in	  zijn	  
hand.	  
“EEN,”	  telde	  de	  zaal,	  “TWEE,	  DRIE,	  VIER!”	  	  
Oef,	  ons	  Joske	  zat	  al	  in	  de	  helft	  en	  het	  ging	  nog	  goed.	  
“VIJF!”	  
Oh	  nee,	  dat	  had	  hij	  beter	  
niet	  gedacht,	  zijn	  maag	  
begon	  rare	  toeren	  uit	  te	  
halen…	  
“ZES!”	  
Hij	  kon	  het!	  Hij	  kon	  het!	  Nog	  
twee	  te	  gaan,	  volhouden.	  
“ZEVEN!”	  
Alles	  binnen	  houden!	  Alles	  
binnen	  houden!	  Oh	  zijn	  
maag!	  Nog	  maar	  eentje.	  
“Acht!!!”	  
De	  helft	  van	  dat	  laatste	  
pintje	  kwam	  er	  terug	  uit,	  
maar	  toch	  slaagde	  het	  Joske	  
erin	  om	  de	  rest	  binnen	  te	  
houden.	  Met	  veel	  trots	  nam	  
hij	  zijn	  prijs	  in	  ontvangst.	  Het	  hoofd	  van	  de	  mascotte	  van	  VTK!	  KRAAAAAAK!!!	  

Als	  alle	  Joskes	  van	  Apolloon	  zo’n	  toewijding	  hebben	  op	  de	  24	  urenloop,	  dan	  
gaat	  VTK	  er	  gegarandeerd	  aan!!!	  	  
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ONDERWIJS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kine@apolloon.org	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lo@apolloon.org	  

Lieve	  studenten,	  

Wij	  zijn	  dit	  jaar	  jullie	  nieuwe	  onderwijven.	  Voor	  LO&BW	  is	  dit	  Britta	  
Hanssen	  en	  voor	  Kiné	  Silvy	  Thijssen.	  Het	  academiejaar	  is	  alweer	  even	  
bezig,	  en	  we	  hopen	  dat	  iedereen	  nu	  een	  juist	  uurrooster	  heeft,	  zich	  
heeft	  ingeschreven	  in	  een	  praktijkgroep	  en	  niet	  te	  vergeten	  zijn	  ISP	  
heeft	  doorgestuurd!!	  

Wij	  kunnen	  ons	  werk	  niet	  doen	  zonder	  jaarverantwoordelijken,	  en	  die	  
zullen	  wij	  dan	  ook	  even	  voorstellen.	  	  

Kiné	  

1e	  bach	  	   	   	   	   	   2e	  bach	  

Karen	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wout	  Martens	   Jolien	  Oris	   	   Emma	  Dierckx	  
de	  Meerssche	  
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3e	  bach	  	   	   	   	   	   1e	  Master	  

	   	  

Jana	  Mathues	   	  	  	  	  	  Johanna	  Maria	   Birthe	  Theunissen	   Nina	  Wils	  

2e	  master	  

	   	  

Femke	  Smeets	   	   Marianne	  de	  Smedt	  

LO	  

1e	  bach	  	   	   	   	   	   2e	  bach	  	   	  
	   	  

	  

	  

	  

Alice	  Sabattino	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dries	  Benoit	   Tim	  Blomme	   Joran	  Driessen	  
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3e	  bach	  	   	   	   	   	   	   1e	  master	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Shari	  Claes	   Thomas	  Lauwers	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Claudia	  Löwik	  	  	  	  Olivier	  Cloet
	   	  

Nu	  een	  aantal	  tips	  op	  onderwijsvlak	  van	  ons	  aan	  jullie:	  

TIP	  1	   Hoe	  	  mail	  je	  naar	  een	  prof.	  

“Hey,	  Yo,	  Hallo,	  Hoi…”	  zijn	  geen	  goede	  manieren	  om	  je	  mail	  te	  
beginnen.	  Doe	  dit	  met	  geachte	  en	  de	  naam	  van	  de	  prof,	  dan	  kun	  je	  
niets	  mis	  doen.	  Zorg	  dat	  je	  een	  correct	  taalgebruik	  hanteert,	  schrijf	  
woorden	  voluit.	  Om	  spelfouten	  te	  voorkomen	  lees	  je	  de	  mail	  eerst	  nog	  
eens	  goed	  na	  voordat	  je	  op	  verzenden	  duwt.	  Gebruik	  zeker	  geen	  grof	  
taalgebruik,	  want	  dat	  helpt	  je	  zaak	  zeer	  zeker	  niet!!	  Eindig	  je	  mail	  met:	  
met	  vriendelijke	  groeten,	  dan	  op	  de	  volgende	  regel	  je	  naam,	  
familienaam	  en	  eventueel	  nog	  je	  studentennummer,	  studie	  fase	  en	  
studierichting.	  Voor	  meer	  tips	  om	  te	  mailen	  kijk	  op:	  
http://faber.kuleuven.be/studenten/tipcontact.php	  

TIP	  2	  Algemene	  communicatie	  naar	  proffen	  via	  de	  
jaarverantwoordelijken.	  

Zijn	  er	  algemene	  problemen	  met	  vakken,	  bijvoorbeeld	  een	  cursus	  die	  
nog	  niet	  op	  Toledo	  staat,	  laat	  dit	  dan	  je	  jaarverantwoordelijken	  weten	  
zodat	  zij	  een	  mail	  kunnen	  sturen.	  	  Zij	  zijn	  ook	  bekend	  als	  
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studentenvertegenwoordigers	  bij	  de	  proffen,	  dus	  als	  zij	  een	  mail	  
sturen	  is	  dit	  namens	  de	  studenten	  van	  jullie	  jaar.	  Zo	  krijgen	  proffen	  
geen	  30	  mails	  van	  studenten	  en	  kunnen	  zij	  niet	  een	  persoon	  de	  schuld	  
van	  iets	  geven.	  

TIP	  3	  Geef	  problemen	  tijdig	  door.	  

Hoe	  sneller	  het	  probleem	  aangekaart	  wordt,	  hoe	  sneller	  het	  opgelost	  
kan	  worden.	  Ook	  al	  denk	  je	  nu	  dat	  het	  iets	  onbenulligs	  is,	  laat	  het	  toch	  
weten	  aan	  de	  jaarverantwoordelijken	  of	  aan	  ons.	  De	  faculteit	  staat	  
open	  voor	  de	  mening	  van	  de	  studenten,	  dus	  laten	  we	  die	  ook	  zeker	  
geven.	  Ook	  al	  horen	  jullie	  er	  niet	  altijd	  direct	  iets	  van,	  er	  wordt	  achter	  
de	  schermen	  wel	  degelijk	  iets	  met	  jullie	  kritiek	  gedaan.	  

Tenslotte	  een	  laatste	  tip:	  Studeer	  goed,	  maar	  feest	  nog	  beter!!	  

Groetjes,	  

Jullie	  onderwijven,	  Britta	  &	  Silvy	  	  
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LOGISTIEK	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pr@apolloon.org	  

Dag	  Apolloniërs,	  

je	  m’appelle	  Arnaud	  Octaef.	  
Of	  	  monsieur	  Dupont.	  Velen	  
van	  jullie	  kennen	  mij	  als	  
‘Triple’.	  Ik	  hoop	  mij	  dit	  jaar	  
nuttig	  te	  maken	  als	  Praeses	  
Logistiek.	  Dit	  houdt	  
grotendeels	  in	  dat	  al	  het	  
materiaal	  geïnventariseerd	  word,	  gehuurd	  materiaal	  op	  tijd	  op	  de	  
juiste	  evenementen	  is	  en	  natuurlijk	  ook	  tijdig	  terug	  gebracht	  wordt.	  
Logistiek	  houdt	  ook	  de	  	  aankoop	  van	  voeding	  en	  drank	  in	  en	  natuurlijk	  
ook	  het	  verhuur	  van	  ons	  materiaal.	  Het	  is	  niet	  de	  grootste	  functie,	  
maar	  ondertussen	  blijkt	  het	  toch	  geen	  onbelangrijke	  functie.	  Het	  busje,	  
de	  ‘Sport-‐bak’	  staat	  ook	  onder	  mijn	  verantwoordelijkheid.	  Als	  je	  
transport	  nodig	  hebt	  voor	  een	  verhuis,	  een	  kidnapping,	  vervoer	  van	  
twee	  kamelen	  of	  andere	  dagdagelijkse	  dingen,	  mag	  je	  mij	  altijd	  
aanspreken.	  

Hopelijk	  kunnen	  wij,	  Spectrum,	  er	  voor	  jullie	  een	  zo	  fijn	  mogelijk	  jaar	  
van	  maken	  zodat	  jullie	  tegen	  de	  examenreeksen	  goed	  uitgefeest	  zijn	  
en	  helemaal	  klaar	  zijn	  voor	  een	  stevige	  blok	  en	  examens!	  

Groetjes,	  

jullie	  Praeses	  Logistiek, 	  

Triple	  
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INTERNATIONAAL	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Internationaal@apolloon.org	  

Hallo	  allemaal!	  
Ik	  ben	  ondertussen	  verkozen	  tot	  jullie	  Praeses	  Internationaal.	  

Pieter	  Put	  heeft	  de	  fakkel	  nu	  volledig	  doorgegeven,	  
nu	  is	  het	  aan	  de	  internationals	  om	  met	  mij	  een	  geweldig	  jaar	  te	  
beleven.	  
Toen	  jullie	  nog	  in	  de	  zon	  lagen	  te	  bakken,	  
waren	  wij	  op	  de	  Social	  Activities	  al	  pinten	  aan	  het	  pakken.	  
De	  pub	  evening	  was	  een	  enorme	  topper,	  
op	  onze	  feestjes	  geen	  gemopper!	  
Op	  de	  Info	  Fair	  stelden	  we	  onszelf	  ten	  toon	  
en	  werden	  ze	  volwaardig	  lid	  van	  Apolloon!	  
De	  Comedy	  Night	  wordt	  lachen	  brullen	  gieren,	  
op	  14	  november	  zullen	  we	  het	  voelen	  aan	  onze	  buikspieren!	  
Kom	  jullie	  cultuur	  en	  talen	  wat	  bijschaven	  
en	  kom	  zovaak	  mogelijk	  op	  onze	  activiteiten	  aandraven.	  

Ciaokes	  
miauwkes!	  

Gina	  
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CURSUSDIENST	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cursusdienst@apolloon.org	  

De	  eerste	  3	  weken	  hebben	  weer	  eens	  bewezen	  dat	  onze	  Faber-‐studentjes	  
niet	  enkel	  en	  alleen	  goed	  kunnen	  lopen,	  zuipen,	  mensen	  revalideren,	  etc	  etc.	  
Maar	  ook	  rasechte	  boekenwurmen	  zijn.	  	  (het	  woord	  ‘Apolloniër’	  mag	  dus	  
vanaf	  heden	  beschouwd	  worden	  als	  synoniem	  voor	  ‘de	  Ubermensch’)	  Bijna	  al	  
onze	  cursussen	  waren	  in	  een	  mum	  van	  tijd	  uitverkocht,	  voor	  zij	  die	  net	  te	  laat	  
waren,	  wees	  niet	  getreurd,	  cursussen	  worden	  telkens	  binnen	  de	  5	  werkdagen	  
geleverd.	  

Verder	  nog	  was	  onze	  allereerste	  boekenmarkt	  een	  gigantisch	  succes!	  	  

Boeken	  aan	  50%	  korting	  en	  meer!	  

400	  Boeken	  zijn	  binnengebracht	  waarvan	  er	  175	  van	  zijn	  verkocht!	  	  
Voor	  zij	  die	  ons	  hoogstaand	  literair	  topevenement	  hebben	  gemist,	  laat	  die	  
traantjes	  maar	  achterwegen	  
WANT:	  de	  eerste	  week	  van	  
het	  nieuwe	  semester	  komt	  
er	  een	  tweede	  editie	  van	  dit	  
spetterend	  evenement.	  

	  

Vanaf	  dit	  jaar	  bestaan	  er	  
vaste	  uren	  voor	  de	  
CursusDienst,	  en	  die	  zien	  er	  
als	  volgt	  uit:	  

-‐	  Maandag	  13h-‐15h	  
-‐Woensdag	  	  18h-‐20h15	  

greetz	  het	  cudi-‐team	  
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WIST	  JE	  DATJES	  
	  
Er	  op	  het	  secretariaat	  coole	  Apolloon	  stickertjes	  verkrijgbaar	  zijn	  die	  je	  
op	  je	  gsm	  en	  andere	  dingen	  kan	  plakken?	  

Roodharigen	  meer	  pijn	  voelen?	  

Een	  octopus	  drie	  harten	  heeft?	  

Er	  een	  Joske	  is	  van	  het	  eerste	  jaar	  dat	  er	  deze	  eerste	  weken	  al	  in	  
geslaagd	  is	  om	  een	  Josfinneke	  van	  het	  praesidium	  binnen	  te	  doen?	  Ö	  

Het	  giftigste	  dier	  op	  aarde	  een	  kikkertje	  van	  1	  gram	  is?	  

De	  maan	  vroeger	  een	  zusje	  had?	  

De	  jaguars	  op	  leeuwenjacht	  gaan	  22	  en	  23	  oktober?	  
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Woordzoeker	  

Zoek	  de	  volgende	  woorden	  
(verticaal,	  horizontaal,	  diagonaal,	  ondersteboven	  en	  achterstevoren)	  	  

	  

Spectrum	   Apolloon	   Beesten	   Jaguar	   	   Loopschoen	  

Spaghetti	   Blauw	   	   Toeters	  	   Ancien	   	   Cantus	  

	  

k	   s	   a	   s	   u	   t	   n	   a	   c	   k	  
a	   p	   b	   l	   r	   a	   u	   w	   g	   w	  
b	   e	   e	   s	   t	   e	   n	   i	   t	   u	  
a	   c	   a	   r	   s	   p	   t	   e	   c	   a	  
t	   t	   r	   u	   m	   a	   p	   e	   n	   l	  
o	   r	   a	   u	   g	   a	   j	   o	   o	   b	  
l	   u	   l	   o	   o	   n	   o	   o	   b	   t	  
r	   m	   a	   k	   e	   l	   p	   n	   b	   e	  
l	   l	   e	   n	   l	   s	   v	   n	   t	   k	  
a	   k	   h	   o	   c	   a	   n	   e	   s	   p	  
a	   u	   p	   h	   l	   i	   n	   i	   e	   j	  
o	   a	   o	   s	   k	   a	   t	   c	   h	   e	  
r	   e	   i	   n	   e	   l	   e	   n	   a	   g	  
n	   i	   t	   t	   e	   h	   g	   a	   p	   s	  
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Binaire	  puzzel	  
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Kleurplaat	  

You	  know	  the	  drill!	  
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Om	  jullie	  al	  vast	  warm	  te	  maken	  om	  mee	  te	  komen	  supporteren,	  onze	  
lopers	  aan	  te	  moedigen	  en	  de	  lopers	  van	  VTK	  te	  ontmoedigen,	  volgen	  
er	  hier	  een	  paar	  versjes.	  

	  

En	  Apolloon	  is	  wonderful,	  	  
We’re	  going	  crazy	  after	  every	  fucking	  goal!	  
We’re	  gonna	  win!	  We’re	  gonna	  sing!	  
Sportkot	  Apolloon	  is	  everything!	  

	  

V-‐T-‐KAKAAAAAA!!!	  

	  

Burgie	  gepakt,	  burgie	  gepakt!	  
Burgie,	  burgie,	  burgie	  gepakt!	  

LIEDJES	  24	  URENLOOP	  
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Voila,	  tot	  zover	  het	  eerste	  Faberkrantje.	  Hopelijk	  hebben	  jullie	  er	  
allemaal	  van	  genoten	  en	  kijken	  jullie	  even	  hard	  als	  ik	  uit	  naar	  de	  
volgende	  editie!	  

	  

	  

SLOTAKKOORD	  
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